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Yes, we zijn op kamp! Mooi op tijd arriveren we bij het kamphuis ‘De Houtduif’. Wat een 

prachtige plek, midden in het bos, waar de vogels fluiten en het leven goed is. De 

kinderen verkennen bij aankomst het kamphuis en maken hun eigen bed op (waar de 

één wat handiger in is dan de ander). “Ehm, hoe moet dit juf? Doe jij dit niet voor mij?” 

Een van de eerste vragen na aankomst is: “Juf, wanneer gaan we douchen?” Deze 

vraag wordt vandaag tot aan het eindspel zeer vaak gesteld. Met drie douches per 

jongens- en per meidenkant vormt dat een flinke logistieke uitdaging met bijna 80 

kinderen. 

Na het inrichten van de kamers (“Wij gaan voor de schoonste!”) en het verkennen van 

de omgeving is het tijd voor de estafette. Waar je normaal graag de snelste wilt zijn, is 

dat hier niet in het voordeel. De groep die als eerste finisht, krijgt namelijk de eerste 

corveedienst. Dit is voor een aantal kinderen even een tegenvaller. 

Sommige kinderen omarmen direct de omgeving en bouwen huisjes en verblijven voor 

meikevers. Andere kinderen moeten een beetje wennen aan de omgeving (insecten, 

bomen, takken, bosjes). Om lekker één met de natuur te worden is de eerste activiteit: 

hutten bouwen. Bouw met je groepje een mooie hut, verzin een volkslied en maak een 

vlag. Het is genieten van het prachtige weer, mooie bouwwerken, vlaggen en trotse 

gezichten. Er is zelfs een hut met een huisdier: de meikever. 

In de middag splitsen we op in twee groepen en spelen we twee spellen: ‘Levend 

Stratego’ en ‘Spons/water/vuur’. De vlaggen zijn erg goed verstopt; het is tot het einde 

een spannende strijd. Ook moet je goed nadenken bij ‘Spons/water/vuur’: wie wint van 

wie? Wint water nou van vuur of niet? 

Na wat vrije tijd om even bij te komen, een spelletje te spelen of juist een potje voetbal te 

beginnen, starten we met ons driegangendiner. We genieten van verse groentesoep, 

een bord macaroni met verse saus en salade en als toetje vanillevla. Na het eten helpt 

de eerste corveegroep met opruimen, schoonmaken en afdrogen. Wat een superteam: 

we zetten in no-time voor 80 personen soepkommen, borden, schaaltjes en bestek weer 

schoon in de kast. 

Na het eten spelen we het ‘Zweeds ren spel’ en ‘Levend kwartet’. Wat een energie is er 

nog! Bij het ‘Zweeds ren spel’ zijn de kinderen méga fanatiek en bij ‘Levend kwartet’ 

wordt er maar een klein beetje vals gespeeld door sommige juffen en meesters. 

Tegen de tijd dat het begint te schemeren, duiken we het bos weer in voor ‘Levend 

Cluedo’. Juffen en meesters (soms) met masker, groepjes kinderen met een elektrisch 

waxinelichtje. “Ooooo, maar jij bent helemaal niet eng!” “Juf, heb jij een masker op? Oh 

nee, toch niet.” Voor sommigen is het toch wel spannend zo in het donkere bos, maar 

ook erg leuk. 



De tanden worden goed gepoetst en veel dames kiezen ervoor om in de doucherij te 

gaan staan; bij de jongens is dit iets minder urgent. Op dit moment liggen alle kinderen 

net op bed na een spannende, inspannende en gezellige eerste kampdag. Ze slapen 

nog niet, want het is toch wel spannend zo met z’n allen op de kamer (per klas is er een 

meisjes- en een jongenskamer). Er wordt nog wat gegiecheld en gekletst – dat hoort 

erbij – maar we zorgen ervoor dat ze zo lekker gaan slapen. 


