Dag 2, dinsdag 19 mei 2026

Een nieuwe dag breekt aan in kamphuis de Houtduif in Austerlitz. Rond kwart over 5 zijn de
eerste kinderen wakker, wat heerlijk. Om 8 uur mogen de kinderen de kamers uit en starten we
met ons eerste ontbijt. De ‘schoonste kamer award’ wordt uitgereikt aan.... jawel, de kamers van
de juffen en de meesters. Er zijn in de kinderkamers nog wat puntjes op de i te zetten (bedden
opmaken, kleding van de grond rapen, tassen opruimen). Met wat tips en tops gaan de andere
kamers met frisse moed aan de slag om de kamer toch echt nog wat netter te maken. Gisteren
vielen ons 2 kinderen in zeer positieve zin op; Baely, vanwege haar vrolijkheid, fanatisme bij
Levend stratego en haar turbosnelheid tijdens het afdrogen van meer dan 80 soepkommen. En
Bodi vanwege zijn sportief gedrag op de eerste dag, hulp bij de afwas en zijn vrolijkheid. Zij zijn
vandaag de hele dag de ‘Kanjer van de dag’ en dragen met trots het bijpassende t-shirt (zie
foto's).

Na het ontbijt worden wij als leiding blij verrast met de bezorging van 2 heerlijke taarten namens
Floor, wat lief! We zijn als leiding sowieso door veel kinderen (en ouders) verwend met heerlijke
traktaties. Waaronder ook zelfgebakken koekjes, rekening houdend met dieetwensen. Echt
ontzettend attent, dit wordt zeer gewaardeerd.

Na een momentje vrije tijd, spelen we ‘Expeditie Robinson’. In groepjes gaan de kinderen
verschillende opdrachten uitvoeren. Ze krijgen bijvoorbeeld de opdracht om zo lang mogelijk op
een boomstam te blijven staan, de puzzel 'Toren van Hanoi’ op te lossen, de balans- en de
krachtproef, zo lang mogelijk aan het voetbaldoel blijven hangen en een heuse eetproef. De
kinderen verleggen hun grenzen en vooral kakkerlak (een dadel), uitwerpselen van een hert
(champignon), koeienmaag (appelmoes) en vissendarmen vallen in de smaak. Na een
overheerlijke lunch met knakworst op brood, uit het vuistje, beginnen we met de ‘sport- en
spelmiddag’ op het grote sportveld. Tchoukbal, hockey en voetbal staan op het programma en
de kinderen laten zich van hun fanatieke en sportieve kant zien. Wat een geluk hebben we met
het weer vandaag. Er schijnt een heerlijk zonnetje tijdens de sport- en spelmiddag en tegen de
tijd dat het begint te druppelen, zijn we in het kamphuis aangekomen.

Na deze intensieve middag genieten de kinderen van vrije tijd; spelen van spelletjes, spelenin
het bos, voetballen of chillen in de eigen kamer. Voor het diner staat het pretpakket op het menu;
een soepje vooraf, frietjes met heerlijke gehaktballetjes en salade en een ijsje toe. Tussendoor
gaat er nog even een slaapzak en hoeslaken (nat geworden door water) in de droger bij de
beheerder, alles wordt hier opgelost.

Na het eten worden we verblijd met een bezoek van onze eigen Pieter Post, die vrolijk zwaaiend
de post bezorgd. We zingen allemaal met hem mee; Pieter post, Pieter post, met zijn poes,
verdient de kost.

De corvee ploeg wordt vandaag verrast met een leuke twist; een schuimgevecht. Wat hebben we
gelachen, water spettert om onze oren, schuim vliegt door de lucht. Alec had dit waarschijnlijk
alvoorzien en stond met zijn regenjas af te drogen. Morgen komt deze corvee-ploeg
waarschijnlijk weer afdrogen, want deze corvee-beurt geven zij een 10 op een schaalvan 10.

En dan regent het buiten nog steeds, dus wordt er na het Klassenmoment een doldwaze Bingo
met superleuke prijsjes gespeeld. Spanning is af te lezen van de gezichten, de bingowinnaars
staan op de foto.



Na even omkleden; lange broeken, lange mouwen en ja, ja, weer de badmuts tegen de teken,
maken we ons klaar voor weer een spannend spel in het donker: ‘Het handelsspel’. Bij het
handelsspel krijgen de kinderen bij de bank (het beginpunt) één euro die ze moesten wisselen
voor 10 euro bij post 1. Na post 1 mogen de kinderen kiezen of ze hun geld willen storten op de
bank of door willen gaan naar post 2. Daar kan hun tientje omgewisseld worden naar twintig
euro. Na deze post kunnen ze weer een keuze maken: de twintig euro storten op de bank of
doorgaan voor post 3: de vijftig euro. Tijdens hun tocht door het bos kunnen ze ook hun geld
kwijtraken aan “de mol” (een snelle meester met een zaklamp). Wat is dit een spannend spelin
het donker en wat hebben we gerend, gegild en gelachen! Floris krijgt het voor elkaar om maar
liefst 200 euro te storten bij de bank en is de winnaar van dit spel.

Na dit spel volgt voor sommige kinderen het hoogtepunt van de dag; douchen. Verrassend
genoeg kijken veel kinderen uit naar hun bed en liggen ze inmiddels bijna allemaal rustig te
slapen. De sfeer is goed, we zien dat de kinderen hun draai hebben gevonden en dat de groepen
onderling ook mengen en nieuwe vriendschappen ontstaan. We kijken weer uit naar morgen,
naar de laatste volle dag met daarin een bezoek van onze collega's en de Bonte Avond.

Tot morgen allemaal.



