Dag 3, donderdag 16 mei 2024

Vandaag kan er worden uitgeslapen en dat is door één van de kinderen tot 10.30 uur gelukt. De
vermoeidheid is inmiddels zichtbaar; kleding zit achterstevoren aan en de concealer helpt niet meer
tegen de steeds groter wordende wallen. Na het lopend buffetontbijt, met een plekje naar keuze,
genieten de kinderen even van vrije tijd. Daarna wordt in het bos, zeer fanatiek, de tweede ronde
van het ‘levend kwartet’ en ‘Zweeds renspel’ gespeeld.

Na een overheerlijke lunch met knakworst op brood, uit het vuistje, beginnen we met de sport en
spel middag op het grote sportveld. Tchouckbal, hockey en voetbal staan op het programma en de
(meeste) kinderen laten zich van hun fanatieke en sportieve kant zien. Wat een geluk hebben we met
het weer vandaag. Er schijnt zelfs een heerlijk zonnetje tijdens de sport en spel middag. De meesters
Jeroen en Michelangelo zijn mega fanatiek aan het voetballen en we krijgen te horen dat dit wel echt
goed is geregeld.

Terug bij het kamphuis wordt de ‘Schoonste Kamer Award’ uitgereikt. In de categorie jongenskamers
sleept groep 8B deze eervolle titel binnen. Aan de kant van de dames zijn het de meiden van groep
8A, die niet alleen een opgeruimde, maar tevens ook fantastisch gestylde kamer hebben, compleet
met slingers, ballonnen, gekleurde led-verlichting en jungle versiering. Vandaag zijn er ook weer
kanjers van de dag. Zowel Jana als Shayne vallen de begeleiding in positieve zin op! Behulpzaam,
positief, sportief, geinteresseerd en bovenal gewoon heel gezellig.

In de namiddag worden er o.l.v. de leiding lekkere hapjes gemaakt, nagels gestyled, gevoetbald en
gespeeld, waarbij het ons wederom opvalt wat een gezellige sfeer er heerst en hoe goed de kinderen
het onderling (ook groepsdoorbrekend) met elkaar kunnen vinden. De sfeer zit er goed in.

Na een heerlijk diner met soep, salade, friet en gehaktballetjes, is de voorbereiding voor de bonte
avond in volle gang. Er wordt door de kinderen van alles uit de kast getrokken om er zo feestelijk
mogelijk uit te zien; feestbrillen, strak gestreken blousejes en feestelijke hoedjes zijn hier een
voorbeeld van.

We vieren de bonte avond in een daarvoor speciaal ingericht kamphuis, met een bar, een dansvloer
en een echt podium, alwaar we genieten van een mooi spektakel van acts van verschillende
kinderen. Feline zingt een prachtige solo, waarna een fantastisch applaus losbarst. Tom en Casper
hebben een grappige ‘spreekbeurt’ act en Lois, Gilana, Elize en Feline laten een spetterend dansje
zien. Na alle acts worden de stoelen opzijgeschoven en gaan de heupen los. DJ Milo maakt er een
fantastische show van met spectaculaire lichteffecten. Vooral ‘Europapa’ is zeer geliefd en wordt
hard meegezongen. Daarbij wordt er het nodige gedronken (limonade, Cola en Fanta) en snoep en
chips gegeten. Na een geweldig discofeest, gaan we moe en voldaan naar bed voor de laatste nacht
in ons geweldige kamphuis.

Op het moment dat ze net liggen, wordt de bende nog even opgeschrikt door wat grappige leiding
met spannende maskers op. De kinderen liggen inmiddels weer bijna allemaal rustig in bed en wij
kletsen nog wat na.

We hebben een fantastisch leuk kamp beleefd in ons 4sterren resort De Houtduif. Met alle kinderen
hebben we genoten op een prachtige plek, midden in het bos, met heerlijk weer. Morgenochtend
ruimen we de boel op, pakken we in en vertrekken we weer naar Ypenburg na een geweldige week.
Er kan weer flink geknuffeld worden!



