Dag 3, woensdag 21 mei

Vandaag kan er worden uitgeslapen en dat is door een paar kinderen tot 10.15 uur gelukt. Kanjers
van de dag zijn Audrey en Luuk, want zij vielen de dag ervoor zeer positief op. Behulpzaam, sportief
in het spel en enthousiast meedoen past deze (en gelukkig de meeste) kinderen als een jas. Vandaag
smeren de juffen stapels met boterhammen en staat al het lekkers kant en klaar op grote tafels. Na
het lopend buffetontbijt “Juf, het is all you can eat”, met een plekje buiten naar keuze, genieten de
kinderen even van vrije tijd. Daarna wordt in het bos, weer zeer fanatiek, de tweede ronde van
‘Levend Stratego’ en ‘Spons, Water, Vuur’ gespeeld.

Na weer een overheerlijke lunch (wederom lopend buffet), uit het vuistje, beginnen we met het
‘Chaosspel’. In 8 groepjes moeten de kinderen verschillende opdrachten uitvoeren voor een jurylid
(leiding). Zo krijgen ze bijvoorbeeld de opdracht om een piramide met het groepje te maken, alle
schoenen van voet te wisselen, zoveel mogelijk kleren aan te trekken of een dansje op te voeren. Dit
wordt door elk groepje op geheel eigen wijze ingevuld. Na het nuttigen van wat lekkers was het
alweer tijd voor het volgende onderdeel.

Dat er meikevers, honden, konijnen, kikkers, teken (helaas..) en muizen te vinden zijn in het bos zal
geen verrassing zijn, maar wist u dat er in dit bos bijvoorbeeld ook pauwen, schilders, zangers
(Martin Morero) en sprookjesfiguren rondlopen? Gelukkig zijn ze allemaal heel vriendelijk en klinken
de stemmen toch wel heel bekend... We worden vergezeld door maar liefst 14 Paradijsvogel
collega’s! Zij zijn allemaal naar Austerlitz gereden om mee te doen met ‘onze Vossenjacht’. Na het
beantwoorden van vragen, krijgen de kinderen een letter waarmee een zin werd gevormd.

Deze collega’s blijven lekker eten en op het menu staat: tomatensoep, gebakken aardappels, salade,
doperwten met worteltjes en... kippenpootjes, met een ijsje toe. Wat is dit toch een topkamp, de
kinderen (en wij) genieten van al dit lekkers en na een rondje van Pieter Post, beginnen de
voorbereidingen voor de bonte avond. En dat, lieve lezers, moet niet onderschat worden.

Er wordt door de kinderen van alles uit de tassen getrokken om er zo feestelijk mogelijk uit te zien;
feestkleding, jurkjes, feestbrillen, blousejes, coole petten en feestelijke hoedjes zijn hier een
voorbeeld van. Daarnaast begint voor een deel van de dames de ‘Make-up and hair routine’.

We vieren de bonte avond in een daarvoor speciaal ingericht discokamphuis, met een bar, een
dansvloer en een echt podium, alwaar we genieten van een mooi spektakel van acts van
verschillende kinderen. We doen een warming-up, spelen 2 keer een quiz, genieten van zang en
danskunsten, afgesloten met een dans-act van de juffen en meesters, waarna een fantastisch
applaus losbarst.

Na alle acts worden de stoelen opzijgeschoven en gaan de heupen los. Wat is dit een feestclub zeg.
Er wordt aan één stuk door in grote groepen gedanst, gehakt, gezongen en genoten. Daarbij wordt er
het nodige gedronken (limonade, Cola en Fanta) en snoep en chips gegeten. Na een geweldig
discofeest, gaan we moe en voldaan naar bed voor de laatste nacht in ons geweldige kamphuis.

De kinderen liggen inmiddels weer allemaal rustig in bed en wij kletsen nog wat na.

We hebben een fantastisch leuk kamp beleefd in ons 4sterren resort ‘De Houtduif’. Met alle kinderen
hebben we genoten op deze prachtige plek, midden in het bos, met heerlijk weer. Morgenochtend
ruimen we de boel op, pakken we in en vertrekken we weer naar Ypenburg.

Er kan weer flink geknuffeld worden!



